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Vul de aangekruiste letters in en stuur je oplossing 
vóór 17 januari naar kidz@kerkinzoetermeer.nl Doen! 

Veel kansen 
juist buiten 
de kerk
In de kerk van vandaag zijn 
zorgelijke geluiden te horen. 
We vergrijzen, krimpen, er zijn 
te weinig predikanten, kerkelijk 
werkers en financiële middelen.  
Steeds meer kerken gaan 
(noodgedwongen) samen-
werken. Op veel plekken is het 
winter of zit de gemeenschap 
dik in de herfst. Pioniers laten 
zich over het algemeen hier 
niet door uit het veld slaan, 
maar gaan juist het veld in.  
Op zoek naar de lente. Want 
als het winter kan worden,  
kan het net zo goed toch  
ook zomer worden? 

Van begin af aan leer ik in het 
pionieren in de Zoetermeerse wijk 
Oosterheem dat er juist ook  
buiten de kerk veel kansen liggen.  
De hoofdtaak van een pionier in 
de kerk is namelijk mogelijkheden 
zoeken om mensen te bereiken 
met geloof, mensen die we als 
kerkgemeenschap nu niet berei-
ken. Hoe kom je die mensen op 
het spoor?

Naar plekken toegaan
Daarvoor ga ik contacten aan met 
de zogenaamde ‘sleutel figuren’ 
in de wijk, zoals de wijkregisseur, 
basisschooldirecteuren, onder-
nemers van de winkeliersvereni-
ging. De wijk door fietsen, om te 
kijken waar mensen nu precies 
samen komen en hoe ze wonen. 
Aan sluiten bij bestaande  
activiteiten zoals Burendag. 
Niet mensen naar de kerk halen, 
maar als ambassadeur naar  
plekken toegaan waar de mensen 
te vinden zijn. Naar hun verhalen 
luisteren, met hen meedenken en 
meedoen. En als ze naar je vragen  
zonder schroom iets moois over 
God zeggen. 

Niet te verlegen 
Wat mij opvalt is dat mensen  
tegenwoordig haast te verlegen 
zijn om er voor uit te komen dat 
je christen bent. Om te laten 
zien en horen dat je enthousiast 
christen kunt zijn, vanwege een 
prachtige boodschap, omdat we 
verschil maken. 

Zonder schroom 
iets moois over God 

en geloof zeggen

Als je ontdekt dat je eigenlijk 
niets vrolijks over je geloof kunt 
zeggen, is het wellicht een goed 
idee om de Alpha Cursus te 
volgen. In de afgelopen periode 
hebben we in Oosterheem door 
die cursus gelovigen en niet-gelo-
vigen enthousiast zien worden.

Richting aan je leven
Mijn vrouw en ik weten ons  
geroepen om hier in Zoetermeer 
en omgeving aan de slag te gaan. 
Zelf had ik gedacht om voor de 
klas te blijven staan. Dat vind ik 
nog steeds heel erg leuk om te 
doen. Bijzonder is dat pionieren 
en leerkracht zijn nu hand in  
hand gaan. Zo mag ik op drie  
basisscholen in Oosterheem 
steeds meewerken aan advents-
vieringen door in de klas een rol 
uit het kerstverhaal uit te spelen. 
Maar eerlijk is eerlijk: de weg 
van God gaan betekent dus ook 
keuzes maken die voelen als een 
offer. Het betekende voor mij een 
plek loslaten waar ik bijna veertig 
jaar had gewoond. Je geroepen 
weten geeft dan niet alleen richting 
aan je leven, maar ook kracht om 

door te gaan als je lastige dingen 
tegenkomt in je werk. 

Buurthuis
Pionieren gaat ook over hoe we 
als kerk betrokken op mensen 
willen zijn. Gaat het alleen om de 
kerkdienst of zijn er ook andere 
manieren om gericht te zijn op de  
gemeenschap? 
Niet te onderschatten is het effect 
van een goede buur zijn. Veel 
mensen bezoeken de Oosterkerk 
om zich te laten vaccineren, te 
stemmen of een vergadering van 
de Vereniging voor Eigenaren bij 
te wonen. Mensen zien daardoor 
de kerk als ‘hun’ buurthuis.  
Eenmaal in de kerk ontstaan er 
spontane gesprekken.
Over God praten hoeft lang niet 
altijd door een Bijbelstudiegroep, 
Zin in film-avond of een pastoraal 
bezoek te gebeuren. Juist door het 
organiseren van informele ‘club-
activiteiten’ rondom gezamenlijke 
interesses, maaltijden en concer-
ten wordt het leven gedeeld. 

God staat garant 
voor een nieuw 

begin

De vraag aan ons is of wij tijd en 
ruimte hebben om er te zijn en 
de nieuwe mensen die we leren 
kennen te laten integreren in ons 
leven. God heeft de mensen al 
lief en zet zich volledig in. Ik hoop 
en bid dat dit ook over ons gezegd 
mag worden. 

Het wordt zomer
Het troost mij dat God zich  
presenteert als het Licht van de 

wereld. De zomer komt bij Hem 
vandaan. Waar Hij komt, moet 
het duister verdwijnen. Hij staat 
garant voor een nieuw begin en 
is ons altijd met zijn liefde voor. 
Dat lees je in de eerste Johannes- 
brief in hoofdstuk 4 vers 19. 
Dat nieuwe begin vieren we bij 
uitstek in de komst van Jezus 
naar deze aarde. Als je dit wilt 
ervaren, vraagt dat om voort-
durend met God af te stemmen. 
Tijd nemen om te bidden en je 
openstellen voor God, zodat  
Hij zijn werk in jou kan doen. 
Als je er nog meer van wilt weten,  
raad ik je aan om hoofdstuk 8 uit 
de Romeinenbrief van de apostel 
Paulus eens te lezen. 

• Timo Hagendijk

PIONIER PERRON OOSTERHEEM

 Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

Pionieren in de Protestantse Kerk gaat 
over nieuwe vormen van kerk-zijn voor 
mensen die niet (meer) naar een kerk 
gaan. Samen nieuwe en spannende 
dingen bedenken en uitproberen.  
Er ontstaan netwerken van mensen 
die op hun eigen manier het geloof in 
God ontdekken en verdiepen. 

Wie is Timo Hagendijk?
• getrouwd met Margret 
• twaalf jaar basisschool-

leerkracht Patrimonium-
school in Veenendaal 

• sinds 1 september 2019  
Missionair Pionier in  
Perron Oosterheem

• hobby’s: een goed 
gesprek, bakken,  
zingen, klarinet 
spelen, wandelen

?
?LEZERSVRAAG

 En u? 
Ziet u (gemiste) 

kansen voor de kerk?   
Reageer vóór 17 januari naar
lezers@kerkinzoetermeer.nl

Enkele reacties leest u al in  
deze decemberkrant!

KidZ

Nieuwe kansen

De oplossing van KidZ-Kerst was: ‘Ga je mee op zoek naar het Koningskind’ 
en de winnaar is: Rianne van Abs!
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Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
t  (06) 371 55 371
e contact@vanderkrukconsultancy.nl
i www.vanderkrukconsultancy.nl

Zoekt u iemand die uw 
administratie kan doen, 
maar kunt u deze niet 

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

Goudstraat 51 
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken
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ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Van Dorp – uw technisch dienstverlener
Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten
en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers  
met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.  
U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. 
Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale  
aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met  
ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

Gebroeders Huurman 
een vertrouwde naam 

voor al uw bouwwensen

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in  
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl  M 06 8351 0287 

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

Balthasarschans 9  
2728 EP Zoetermeer  

079 341 43 05  
info@salonazora.nl  
www.salonazora.nl

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij Provoet 
 en Huidprofessional
• (Diabetisch) pedicure
• Shellac CND
• Microneedling
• Diverse specialisaties

Schoonheidssalon Azora

 

Hospice Elim.

Ondersteuning in de 
laatste levensfase, 
ook bij u thuis.

079 8200881
www.hospice-elim.nl

079 8200881

Het leven is eindig, maar oneindig is de liefde

Infinity Uitvaartzorg
Liefdevol  |  Respectvol  |  Vertrouwd

079 5000 250 (dag en nacht)
Larikszoom 9, Zoetermeer

infinity-uitvaartzorg.nl

Mijn doel is om samen met u te zorgen
voor een warm en liefdevol afscheid.

Mijn doel is om samen met u te zorgen
voor een warm en liefdevol afscheid.

Het leven is eindig, maar oneindig is de liefde

079 5000 250 (dag en nacht) 
Larikszoom 9, Zoetermeer 

infinity-uitvaartzorg.nl

Het leven is eindig, maar oneindig is de liefde

Infinity Uitvaartzorg
Liefdevol  |  Respectvol  |  Vertrouwd

079 5000 250 (dag en nacht)
Larikszoom 9, Zoetermeer

infinity-uitvaartzorg.nl

Mijn doel is om samen met u te zorgen
voor een warm en liefdevol afscheid.

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n l

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

A.M. van der Giessen-van Velzen

Starrebos 57
2716 JV Zoetermeer 

(079) 3 522 519
Redactie.AMG@online.nl
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KERK & GELOOF

KIJK

VAN DE REDACTIE

Tegen dat Licht 

‘Er brandt licht in de  
kerk, kunnen we binnen 
kijken?’ Het kerkgebouw 

stak donker af in de vallende  
novemberavond, maar door de 
boogramen heen straalde warm 
licht naar buiten. 

Het Oude Kerk-erf stond vol  
kinderen met lampionnen en  
ouders, die allemaal lekker warme 
chocolademelk dronken en ‘dank u 
wel’ zeiden bij het laatste snoepje 
dat ze uitzochten. In de kerk zelf 
was een goede-doelen-avond aan 
de gang, dus nee, binnen kijken 
ging nu niet. 

Op de Kaarsjesavond een paar  
weken later kon dat wel. Ik stond 
op de grens van binnen en buiten 
en een niet aflatende stroom  
mensen onder paraplu’s trok  
langs. ‘Wat mooi dat we de kerk  
in konden, ik woon hier al dertig 
jaar.’ ‘Dat de kerk meedoet met  
de Lichtjesavond!’

Het vergt wat organisatie ja, maar 
het begint met aansluiten bij wat 
er is. Zoals Jezus tweeduizend 
jaar geleden kwam als een kind en 
licht bracht in een donkere wereld. 
Laten we tradities en gewoonten 
tegen dat Licht houden om te zien 
waar kansen liggen voor de kerk 
van nu. 

• Marieke (A.M.) van der  
Giessen-van Velzen

HOOFD/EINDREDACTIE

Groei kan alleen als de kerk ook 
naar buiten kijkt. Er gebeurde 
(en gebeurt!) al het een en ander. 
Denk bijvoorbeeld aan de druk 
bezochte kerk-school-diensten 
met wijkpredikant ds. Els van der 
Wolf-Kox van De Regenboog in 
Rokkeveen. En aan de Kliederkerk 
die een paar keer per jaar op  
zaterdagen georganiseerd wordt 
in De Oase in Meerzicht. 
Of aan de activiteiten van de  
diaconie, zoals de Actie Vakantie-
tas, het wekelijkse Inloophuis op 
vrijdag en de inzamelingen voor de 
Voedselbank. De nieuwe kansen 
die Wij van Zuid zien, zijn plannen 
die vooral gericht zijn op het meer 
naar buiten treden van de kerk. 

Het kriebelt, maar de 
drempel is gewoon te 

hoog geworden

Onder het motto ‘je licht niet  
onder de korenmaat zetten’,  
wil Wij van Zuid veel van het 
moois dat vanuit de kerk wordt 
gedaan meer via de plaatselijke 
media zoals Streekblad en  
omroep naar buiten brengen. 
Er wordt een kalender opgesteld 
van alle activiteiten waar Wij van 

Groeikansen? 
Ja, als de kerk naar  
buiten kijkt! 
NIEUWE KANSEN IN ZUID • Tegen het christelijk geloof en de kerk 
wordt vaak aangekeken zoals tegen Chinese tekens. Je begrijpt 
er niets van, maar vraagt je wel af wat ze betekenen. Kerk en 
geloof worden dan gezien als iets exotisch, afkomstig uit een 
vreemd, ver land. Maar dat biedt ook kansen! Ook ‘Wij van 
Zuid’, zoals de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 
(PWZZ) zichzelf in de omgangstaal aanduidt, ziet nieuwe  
kansen voor de kerk. Met groei als hoopvol resultaat. 

Zuid trots op is, in het bijzonder 
die waarin ook mensen buiten de 
kerk in geïnteresseerd zullen zijn. 
De communicatie hiervan naar 
de Zoetermeerse samenleving zal 
bewust vaker worden opgepakt 
dan voorheen.

Plannen voor 
een pop-up kerk, 
bijvoorbeeld een 

bemenste bakfiets 

Schroom overwinnen
Wij van Zuid weten ook dat  
gemeenteleden zelf de beste  
ambassadeurs van het evangelie  
en de geloofsgemeenschap 
kunnen zijn. Maar het is vaak 
schroom die ons ervan weer-
houdt die rol op ons te nemen. 
Wij van Zuid gaan daarom inten-
sief werken aan het afwerpen 
van die schroom: door goede 
gesprekken met elkaar te voeren 
over de rol van ons geloof en de 
redenen waarom we lid zijn van 
de kerk. Dat proces is al enige tijd 
aan de gang en de belangstelling 
daarvoor is zeer bemoedigend.

In de ledenadministratie van  
Wij van Zuid staan veel mensen 

die vroeger wel bij de kerk  
betrokken waren en nu niet meer. 
En toch blijven deze mensen lid 
van de kerk, zij het aan de rand. 
Uit onderzoek blijkt dat het bij 
veel van deze leden weliswaar 
kriebelt, maar de drempel is  
gewoon te hoog geworden!  
Ook kennen we veel van hen  
persoonlijk. Zou een gespreks-
groep voor ‘herintreders of  
zij-instromers’ kunnen helpen? 
Wij willen hierin investeren.
Er zijn ook plannen voor een 
‘pop-up-kerk’, bijvoorbeeld een 
bemenste bakfiets die uitgeklapt 
kan worden op de markt of bij 
een evenement. Zo geef je voor-
bijgangers de gelegenheid om een 
gebedsintentie kwijt te kunnen of 
voor een goed gesprek.

Fotoworkshop 
Ten slotte wil Wij van Zuid ook 
mensen binnen en buiten de kerk 
directer betrekken bij zaken die 
gerelateerd zijn aan het geloof. 
Wijkpredikant en verdienstelijk 
hobbyfotograaf ds. Jan van der 
Wolf zal een fotoworkshop met 
terugkomdag organiseren met als 
thema ‘Verwondering’, het jaar-
thema van de wijkgemeente. 
Er volgt in het voorjaar van 2024 
ook een serie gespreksavonden 
onder leiding van de predikant 
over het boek Eenvoudig leven 
van Sam Janse, gericht op een 
economie van ‘het genoeg’ en 
een duurzamer leven.

• Jan Blankespoor

KiZ-REDACTEUR EN GEMEENTELID WIJ VAN ZUID

21 t/m 28 januari 2024 

Week van Gebed voor eenheid 
SAMEN BIDDEN • Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat 
de Week van Gebed voor eenheid van christenen in de eerste maand van 2024  
in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: ‘Heb God lief … en je naaste  
als jezelf’. Deze tekst is terug te vinden in de Bijbel: Lucas 10 vers 25-37.  
De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari.

Heb God lief … en je naaste als jezelf
Het materiaal voor deze Week van Gebed  
voor eenheid is afkomstig van christenen uit 
Burkina Faso. Broeders en zusters van het 
katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van 
protestantse kerken en oecumenische organi-
saties werkten samen om christenen wereld-
wijd te helpen een week lang in eenheid te 
bidden. In Nederland zorgen MissieNederland, 
de Raad van Kerken in Nederland en de orga-
nisatie Samen Kerk in Nederland (SKIN) voor 
de vertaling en uitgave van het materiaal.

Christien Crouwel, algemeen secretaris van 
de Raad van Kerken in Nederland: 

‘In Burkina Faso en de wijdere Sahel-regio 
heerst een sterke religieuze verdeeldheid. 
Daarom is het bijzonder dat zoveel verschil-
lende groepen eensgezind samenwerkten 
aan de samenstelling van de oecumenische 
viering en de gebedspunten voor de acht 
dagen. Wij hopen dat het thema en het 
aangeboden materiaal ook in Nederland zal 
leiden tot vruchtbare samenwerking tussen 
kerken en geloofsgemeenschappen.’

Ramona van den Hoed, projectleider bij  
MissieNederland: 

‘De werkgroep uit Burkina Faso koos het thema  
‘Heb God lief … en je naaste als jezelf' naar 
aanleiding van de gelijkenis over de barm-
hartige Samaritaan. Jezus laat daarin zien wat 
het betekent om je naaste lief te hebben.’ 

Madelon Grant, coördinator Samen Kerk in 
Nederland (SKIN): 

‘De Week van Gebed voor eenheid daagt  
uit om elkaar werkelijk als naaste te zien, 
en actief stappen te zetten om onze weder-
zijdse onbekendheid en vooroordelen te 
overbruggen. Ook dit jaar kijken we er weer 
naar uit om met vele culturen en kerkelijke 
tradities samen te bidden.’

Lange traditie
De Gebedsweek voor eenheid kent een lange 
traditie die ruim 175 jaar geleden al begon. 
Wereldwijd bidden miljoenen christenen om 
eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoor-
delijkheid voor anderen door de problemen 
van de samenleving in de voorbeden een plek 

te geven. Naar schatting doen in Nederland 
200.000 mensen mee met het initiatief.

Gebedsboekje kinderen
Aan de hand van een speciaal 
kindergebedsboekje  
neem je kinderen elke 
dag mee tijdens de  
Gebedsweek van 2024.  
Voor elke dag is er een 
kort verhaal om kinderen 
bij het thema ‘Heb God 
lief ... en je naaste als jezelf’ 
te betrekken. Er staan ook verwijzingen in naar 
video's, luistertips, knutselwerkjes en experi-
menten, en elke dag heeft een onderwerp om 
voor te bidden met diverse voorbeeldgebeden. 

 W weekvangebed.nl

 W weekvangebed.nl/meebidden/gebedsboekje

 Op pagina 4 van deze Kerk in Zoetermeer staan  

de gezamenlijke vieringen vermeld van de  

protestantse en rooms-katholieke kerken in  

Zoetermeer op zondag 21 januari, als begin  

van deze Gebedsweek.
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KERKDIENSTEN JANUARI
Gemeente Zondag 7 januari 

Epifanie
Zondag 14 januari 
 

Zondag 21 januari 
Week van Gebed

Zondag 28 januari  

WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Oude Kerk
Dorpsstraat 59, 2712 AD  
T (079) 316 39 09 
W oudekerkgemeente.nl

 10.00 uur 
ds. C. Haasnoot 
Lisse

 10.00 uur 
ds. J. van Walsum 
Poortugaal

 11.00 uur 
mw.ds. M. Stougie-de Wit 
Berkel en Rodenrijs 

pastoor A. van der Helm en  
ds. E. Dibbets Oecumenische 
viering Week van Gebed  
Nicolaaskerk, Dorpsstraat 26

 10.00 uur  
ds. E. Westrik Boskoop  
Heilig Avondmaal

 18.30 uur 
ds. E. Westrik Boskoop  
Voortzetting en dankzegging  
Heilig Avondmaal 

WIJKGEMEENTE  
ZOETERMEER-ZUID
De Regenboog  
Nathaliegang 263, 2719 CR   
T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl

 10.00 uur 
ds. P. Wattèl  
Oegstgeest

 10.00 uur 
ds. J.T. van der Wolf  

 10.00 uur 
ds. E. van der Wolf-Kox  
Oecumenische viering  
Week van Gebed  
De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100

 10.00 uur 
mevr. M. Schipper-Boven  
Zoetermeer

WIJKGEMEENTE  
OOSTERKERK
Oosterkerk  
Oosterheemplein 320, 2721 ND  
T (079) 593 78 08 
W oosterkerkzm.nl

 10.00 uur 
ds. W.J. Dekker Wageningen

  
 17.00 uur 

prop. J. van Doleweerd Driebergen

 10.00 uur 
ds. P. Baas

  
 17.00 uur Hart4U-dienst 

ds. R. Visser 
Amsterdam 

 10.00 uur 
ds. E. van den Ham 
Zoetermeer

 17.00 uur 
ds. P. Baas

 10.00 uur 
ds. P. Baas

 17.00 uur 
ds. C. Rentier  
Amersfoort

WIJKGEMEENTE  
ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk  
Parkdreef 258, 2724 EZ  
T (079) 341 36 20  
W pwzn.nl

 10.00 uur 
mw.ds. E. Dibbets-van der Roest

 10.00 uur 
ds. N. de Lange  
Nieuwendijk

 12.00 uur Chagall-viering

 11.00 uur 
zie onder Oude Kerk  
Oecumenische viering  
Nicolaaskerk, Dorpsstraat 26

 10.00 uur 
ds. E. Dibbets-van der Roest 
Met doventolk

ADVENTSKERKGEMEENTE
Adventskerk  
Julianalaan 3, 2712 CB
T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl

 10.30 uur 
ds. K. van Klaveren

 10.30 uur 
da. L. Lafeber

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van 
de Protestantse Gemeente Zoetermeer. 
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.
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Redactie 
Jan Blanke spoor, Marjolijn van der Haven- 
Verweij, Hanneke Lam, Helma Nieuwstad, 
Willy Tieman

Hoofd- en eindredactie  
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
Hans van der Bilt, Marja van den  
Boomgaard, Rik Buddenberg, Rinus van 
Dorland, Timo Hagendijk, Peter van  
Holten (strip), Jan van der Linden,  
Hans van Oort, Theo Poot (cartoon),  
Arie Vooijs (kerkmuziek), Leonie  
Vreeswijk-Feith (fotografie), Gerard 
Warmerdam (foto's), Joke Westerhof, 
Els van der Wolf-Kox

Contact bezorging 
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, 
Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol 
T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek  
T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein,  
Stadshart: Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Vrijwillige bijdrage 
Het richtbedrag is € 25 voor 10 nummers 
per jaar, maar elk ander bedrag is net zo 
welkom. Gewoonlijk krijgt u eind april het 
verzoek om voor het lopende jaar bij te 
dragen. U kunt uw gift overmaken naar  
NL15 RABO 0373 7337 04  
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer  
Kerkblad. Hartelijk dank! 

Kerkelijk Bureau 
U kunt op dinsdag- en vrijdagochtend van 
09.30-11.30 uur terecht op het Kerkelijk 
Bureau. Of bellen met T (079) 316 82 56   
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl of  
T 06-1236 5054 (Gerda) • Frans Halsstraat 3,  
2712 JS • W www.pgzoetermeer.nl 

Abonnement of losse nummers?  
E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 3 522 519

OVERIGE DIENSTEN & VIERINGEN
Dienst voor doven  • in Ons Honk • Carry van Brug gen hove 27, 2717 XT

Zondag 14 januari 10.00 uur ds. W. Otte

PERRONMEETINGS
Oosterkerk (Bovenzaal) Oosterheemplein 320, 2721 ND
W perronoosterheem.nl/perronmeeting

  7 januari 10.00 uur Ton Spek

14 januari 10.00 uur Timo Hagendijk

21 januari 10.00 uur ds. Pieter Baas 

28 januari 10.00 uur Kliederkerk in school Het NoorderlichtWEEKSLUITINGEN
WelThuis De Morgenster • Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

  5 januari 15.30 uur mw. M. van den Boomgaard

12 januari 15.30 uur dhr. E. Leune

19 januari 15.30 uur ds. J.M. Molenaar

26 januari 15.30 uur mw. M. van den Boomgaard

WelThuis Vivaldi • Maandelijks • Brechtzijde 45, 2725 NR

Zondag 21 januari 10.30 uur gv. W. van Hengel

DE PELGRIM
Kerkgebouw De Oase • Kerkenbos 8, 2715 RP 
W depelgrimzoetermeer.nl 

Zondag 14 januari 9.00 uur Pelgrimsviering

Zondag 28 januari 19.30 uur Taizé-viering

Kopij februarinummer 
Berichten en kopij voor de februari-editie graag  

insturen woensdag 10 januari en aanvullingen  

uiterlijk tot de week daarna. De februarikrant  

verschijnt op woensdag 31 januari.  

KERK & DIENST

CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Predikant: vacant
Pastoraat Marja van den Boomgaard  
T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba Ria Kamp •T (079) 361 03 18 • E scriba@oudekerkgemeente.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD  
(ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest  
Toscaschouw 23, 2726 JJ • T 06-2197 6875 • E predikant@pwzn.nl 
Jongerenpastor Arianne Lodder • T 06-2324 1540
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen maandag en dinsdag
Lid pastoresteam Ronald Karsdorp 
T 06-2260 7030 • E r.karsdorp@kpnmail.nl  
Scriba Han Wijnberger • E scriba@pwzn.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID  
(DE REGENBOOG)
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
Parelgrijs 56-58, 2718 NV • T (079) 889 74 32 
T 06-3863 6293 (Jan) • E jtvanderwolf@gmail.com  
Werkdagen maandag t/m vrijdag
T 06-3863 6292 (Els) • E evanderwolfkox@gmail.com 
Vrije dagen woensdag en zaterdag
Scriba Frits von Meijenfeldt •T 06-4042 7683 • E scriba@pwzz.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG
T 06-8359 9143 • E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dagen dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226 
E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp • T 06-2473 5383 
E cdvandorp@hotmail.com

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992
Secretaris Marja Hofman • E secretaris@vcgz.nl

De Pelgrim • Kerkenbos 8 (gebouw De Oase), 2715 RP 
Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl  
W www.depelgrimzoetermeer Oosterheemplein 320, 2721 ND

Missionair pionier Timo Hagendijk  
Vrije dag woensdag • T 06-5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perronoosterheem.nl

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en onze website KERKINZOETERMEER.NL

Ook adverteren?
Bekijk onze advertentietarieven en neem 
contact op over de mogelijkheden! 
E advertenties@kerkinzoetermeer.nl 
W kerkinzoetermeer.nl

UITGELICHT 
Seniorenkring  
Oosterkerk
Gesprek over een gelijkenis van Jezus. 
 9 januari, 10.30 uur, Oosterheem-

plein 320 T 06-8359 9143  
E predikantoosterkerk@gmail.com 

Gemeente­
GroeiGroep
Aan de hand van het 
boekje En God zag  
dat het TOV was. 
 11 en 25 januari, 

Oude Kerk De Herberg  
(boven) of bij iemand thuis  
E ggg@oudekerkgemeente.nl  
(zie ook agenda op  
oudekerk gemeente.nl) 

Ouderengespreksgroep 
Noord
De diepte in met bijbelverhalen:  
rondgang om Jericho. 
 15 januari, 14.00 uur  

T 06-2260 7030  
E r.karsdorp@kpnmail.nl

Het vuur van de vrijheid
 15 januari, 15.00 / 20.00 uur,  

Adventskerk  
E khvanklaveren@gmail.com

Jong & Geloven 
Ben je tussen de 20 en 35 jaar?  
Welkom! 
 16 januari, 19.30 uur, Ichthuskerk 

E kerkelijkwerker@pwzn.nl

Vrouwenontmoetings­
ochtend
Creatieve morgen, welkom vrouwen! 
 18 januari, 10.00 uur, Oosterkerk  

E cockyvandorp@gmail.com

Zin in film-avond 
Films met diepgang 
en bezieling die de 
rauwe werkelijk-
heid niet schuwen. 
 18 januari, 19.45 

uur, Oosterkerk  
E predikantoosterkerk@gmail.com

(G)een blad voor de mond

Gespreksgroep over de actualiteit bij 
krantenartikelen.
 25 januari, 20.00 uur,  

De Regenboog  
E jhblankespoor@gmail.com 

The Story of God
 29 januari, 20.00 uur, Adventskerk 

E khvanklaveren@gmail.com

Strandwandelgesprek

 30 januari, 14.00 uur,  
Houtrustkerk Den Haag (start) 
E khvanklaveren@gmail.com

Kring Moderne profeten
Deze keer over  
Henri Nouwen,  
met podcast. 
 30 januari, 20.15  

uur, Oosterkerk  
E predikantoosterkerk@gmail.com 

advertentie

Bel of mail naar het Kerkelijk Bureau en geef je mogelijkheden door:   
T 079-316 82 56 / 06-1236 5054 (Gerda Rust) E kerkbureau@pgzoetermeer.nl

Zakcentje verdienen?
Breng maandelijks de kerkkrant rond! 
Voor deze wijken (op postcodenummer) zijn nieuwe bezorgers nodig:   

• 2723 AA t/m CZ (22 adressen)

• 2723 TA t/m ZZ (24 adressen)

• 2724 AA t/m ED (26 adressen)

• 2724 GA t/m GZ + SA t/m SZ (21 adressen)

• 2727 AA t/m DW (27 adressen)

• 2727 DX t/m NZ (43 adressen)

• 2728 AA t/m EZ + 2728 HR + 2728 JA t/m JZ (64 adressen)

Je kunt natuurlijk ook in meer dan één wijk gaan bezorgen.  
De kranten verschijnen altijd op een woensdag en worden dan zo snel  
mogelijk bezorgd (echt uiterlijk zaterdag voor 12.00 uur).  
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Milder 
en liever zijn 
voor elkaar

KERK & GELOOF

ONDER WOORDEN

Bidden dat er toe doet

E lke dag is een dag om te bidden om vrede
Vrede die meer is dan geen oorlog
Meer dan de afwezigheid van terreur
Meer dan het einde van dreiging

Elke dag is een dag om te bidden om vrede
Vrede die uit God is
Die recht doet en rechtvaardigheid brengt
Die haat en geweld doet omkeren

Elke dag is een dag om te bidden om vrede
Om zelf aan de vrede bij te dragen
Elke dag is een dag om scherp te blijven
om te zien wat onder ons anders moet

Bidden dat er toe doet, verwacht niet alles van God
Bidden dat er toe doet, is niet vrijblijvend
Het kan onszelf veranderen in solidaire mensen
Mensen door wie God onder ons komt

tekst: Marinus van den Berg
in: ‘Woorden doen er toe. Spreken en luisteren met je hart’, 
Leeuwarden: Ark Media, 2023

ICHTHUSKERK EN NIEUWE PREDIKANT 

Creatieve kansen 
om kennis te maken

INKLEUREN • Wie zijn de mensen die verbonden zijn aan de Ichthuskerk?  
Waar houden zij zich mee bezig? Wat spreekt hen aan? Op welke manier voelen  
zij zich met elkaar verbonden? De ‘nieuwe’ wijkpredikant van de Ichthuskerk- 
gemeente in Zoetermeer-Noord, ds. Erika Dibbets-van der Roest die eind augustus 
bevestigd is, hoopt daar via een creatieve manier antwoorden op te krijgen. 

In overleg met ds. Dibbets heeft 
een voorbereidingscommissie een 
gevarieerd kennismakingsprogramma 
opgesteld, waarvoor geïnteresseerde 
gemeenteleden zich kunnen opgeven.  
Marja Spaan, lid van deze commissie,  
geeft een kijkje in de lijst met diverse  
activiteiten die op verschillende  
dagen en momenten van de dag 
georganiseerd worden. Voor mensen 
van verschillende leeftijden en met 
uiteenlopende interesses valt er 
steeds iets te kiezen. 

Wandelingen
Zo zijn er wandelingen waarbij kleine  
groepjes deelnemers afwisselend 
een praatje met hun nieuwe predi-
kant kunnen maken. Deze activiteit 
heeft al een keertje plaatsgevonden 
en ds. Erika zegt daarover: ‘Het was 
niet alleen een kennismaking met 
mij als nieuwe dominee, maar ook 
deelnemers leerden elkaar beter 
kennen. Het werkt verbindend voor 
de gemeente als geheel. Tijdens de 
wandeling kon heel persoonlijk met 
elkaar gesproken worden en bij de 

koffie naderhand ontstond er  
een waardevol groepsgesprek.’
Het brengt nog meer positiefs.  
‘Een leuke bijkomstigheid is dat  
ik telkens weer een stukje van  
Zoetermeer ontdek, door iets op  
verschillende plekken te organiseren. 
Alsof het een kleurplaat is, waarvan 
de omtrek en de lijntjes steeds beter 
zichtbaar worden.’

Verhalentafel
Als heel andere kennismakings-
activiteit noemt Marja Spaan de ver-
halentafel: iedere deelnemer krijgt de 
ruimte om zijn of haar eigen verhaal 
te vertellen. De verwachting is dat er 
mooie en mogelijk ook persoonlijke 
verhalen naar boven komen. 
Schrijven biedt ook een kans om 
de predikant te leren kennen.  
Onder begeleiding van een ervaren 
gemeentelid kunnen deelnemers al 
schrijvend hun verhaal vertellen.
Er worden lunches na de kerkdienst 
georganiseerd voor gezinnen met 
kleine en grote kinderen, waarbij de 
drempel laag ligt: gezellig eten en 

praten met elkaar schept verbinding. 
Mogelijk smaakt het naar meer en 
brengt het jongeren vaker in de kerk 
bij elkaar, hoopt Marja. 
Ook de traditionele huiskamer- 
ontmoetingen ontbreken niet op 
het lijstje. Je kunt wel vaststellen 
dat er voor ieder een kans is om de 
predikant en om elkaar te zien, te 
spreken en te leren kennen.

Samenhang
De voorbereidingscommissie en ds. 
Erika zijn enorm benieuwd hoe de 
kennis makingsontmoetingen verder 
gaan verlopen. Zij hopen dat dit initia-
tief zich in de toekomst verder ontwik-
kelt om contact te hebben en te hou-
den. ‘Ik kijk er naar uit dat de kleur-
plaat van Zoetermeer steeds verder 
ingekleurd wordt en dat er onderling 
steeds meer samenhang ontstaat.’ 
Mooie, nieuwe kansen voor iedereen!

• Hanneke Lam

KiZ-REDACTEUR EN  

GEMEENTELID ZOETERMEER-NOORD

AANRADERS
Naar de haaien  
en tóch hoopvol
Inspirerend en praktisch 
boek dat het proces van 
krimp in de kerk beschrijft 
en reflecteert op wat dit 

met ons doet. Het gaande houden 
van een organisatie die krimpt is 
een heidens karwei. Het vraagt 
om meer dan een gezonde dosis 
realisme, veerkracht en relative-
ringsvermogen. De auteurs zoe-
ken vooral naar wat bemoedigt en 
ervoor kan zorgen dat we de kerk 
trouw blijven. Van belang is ook 
om de dagelijkse inzet van kerk-
professionals en vrijwilligers in 
een breder perspectief te bezien. 
 Gerrit van Dijk en Martijn van 

Leerdam, ‘Krimp. Waarom de 
kerk naar de haaien gaat maar 
wij toch hoopvol zijn’, Utrecht: 
KokBoekencentrum Uitgevers, 
2023, € 16,99

Geloofsgesprek  
met kinderen
Wat is er nodig om  
een waardevol geloofs-
gesprek te voeren met 

kinderen? In dit handboek 
vind je het antwoord. Voor kinder-
werkers, predikanten, leerkrach-
ten, ouders en andere opvoeders. 
‘Handvatten om zelf aan de slag 
te gaan, vol ontdekken, plezier en 
verbinding.’ 
 Maartien Hutter en Henk 

Kuindersma, ‘Nooit meer een 
kleurplaat. Raak geïnspireerd 
door kindertheologie’, Neder-
lands-Vlaams Bijbelgenoot-
schap, 2021, € 19,99

Jongerenontmoeting
Dit seizoen  
organiseert de 
HGJB drie keer 
een HGJB- 
Jongerenavond 
bij thema 'Don't 
worry, be happy?': onderling 
gesprek én met een spreker, 
samen zingen en ruimte voor 
ontmoeting. Voor 16+ en leiding: 
26 januari in Polsbroek en 15 
maart in Krimpen a/d IJssel. 
 W hgjb.nl/jongerenavonden

Bijbelzondag 
Op 28 januari is het Bijbelzondag, 
thema: ‘Van waar de zon opkomt 
tot waar zij ondergaat’. ‘Met 
deze woorden uit Psalm 113:3 
staan we erbij stil dat wereldwijd 
mensen God kennen en prijzen’, 
zegt directeur Rieuwerd Buiten-
werf van het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap. ‘Probeer eens 
deze Psalm te lezen. Het helpt je 
om te ervaren dat de Bijbel vol 
staat met verhalen over mensen 
als wij. Mensen die mooie dingen 
meemaken en blij zijn, maar ook 
mensen in moeilijke tijden.’ Op de 
Bijbelzondag-site staat ook een 
programma voor de kinderdienst 
over Psalm 8. Die vertelt net als 
Psalm 113 over Gods grootheid, 
en zegt dat zelfs kleine kinderen 
erover zingen. Wat roept die 
grootheid op bij de kinderen? 
 Preekschets en materiaal  

voor kinderen beschikbaar.  
W bijbelgenootschap.nl/ 
bijbelzondag

Scholierenweekend
Leuke activiteit voor tieners in de 
voorjaarsvakantie: ontdek meer 
over God en beleef gezelligheid 
met anderen. Workshops, sport 
en spel, leuk avondprogramma. 
Van 16-19 februari in Someren. 
 W hgjb.nl/scholierenweekend

Meer weten over  
opstandingsgeloof
Theologische  
Vorming Geïnteres-
seerden Rotterdam 
(TVG) biedt naast een 
seizoenscursus voor mensen 
die meer willen weten over 
achtergronden van de bijbelse 
literatuur, ook korte cursussen 
aan. Zoals ‘Oudtestamentische 
wortels van het opstandings-
geloof’ op 9, 23 en 30 januari.
 Alexanderkerk, Springerstraat 

340, Rotterdam, 10.00- 
13.00 uur T 0167-53 66 71  
W tvgrotterdam.nl

Foto's: Gerard Warmerdam W vwarmerdam.nl 

KERK NAAR BUITEN

Nieuwe tradities in het Dorp

Lampionnenoptocht
‘Wat was het geslaagd!’, zeiden de 
mensen van Oude Kerk en Nicolaas-
kerk tegen elkaar over de Lampionnen-
optocht op zaterdag 11 november in 
het Dorp. Kinderen met vrolijk versierde 
of zelfgemaakte lampionnen bleven 
maar toestromen, samen met ouders, 
begeleiders, baby’s in buggy’s, de 
Nicolaaskerk in, voor het verhaal van 
Maarten uit Hongarije die zijn warme 
mantel deelde, en voor de bijbehorende 
liedjes. In Streekblad en AD was er 
over bericht onder de kop ‘Geen  
demonen, maar lichtjes en vrolijkheid’ 
en alle basisscholen en kerken waren 

aangeschreven, maar het bleef 
spannend wie er op af zouden 
komen. De als ridder verklede 
stagiair kon het tussen 
vuurkorf en fakkels amper 
bijbenen, de vintage camper-
houder op het Oude Kerk-plein 
haalde snel extra chocomel, 
de jeugdouderling kocht in allerijl 
snoep bij voor winkeliers die 
meededen en waarschuwde de 
bewoners op de route. Zoveel blije 
gezichten boven al die lichtjes in de 
lampions: een nieuwe traditie 
in het Dorp is geboren!

Kerstwens 
in de boom
Buiten op het kerkplein van de 
Oude Kerk stond voor het tweede 
jaar op rij een prachtige hoge 
kerstboom waar iedereen die 
langsliep een kerstwens in kon 
hangen en een lekkere mandarijn 
meenemen. Op de drukbezochte 
Kaarsjesavond deden heel wat 
kinderen en volwassenen dat 
al – ondanks de hoosbuien. En 
in de week daarna was al snel 
een tweede kistje vers oranjefruit 
nodig. De kerstballetjes worden 
allemaal bewaard, om 
op terug te komen! 

• Marieke van der Giessen-van Velzen

WERKGROEP OUDE KERK NAAR BUITEN

De 
vrede van 

God! 

Ik hoop dat mama altijd bij mij blijft

Niet 
scheiden

Oorlog 
moet 

stoppen

Geen 
honger 
en kou 
meer

Foto kerstboom: Liesbeth Keijnemans
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INLOOP
Inloop De Herberg
 Welkom! Elke dinsdag 

van 10.00-12.00 uur, 
Dorpsstraat 59. T 06-2009 2729  
E loes.landlust@ziggo.nl  
W oudekerkgemeente.nl

Open Ichthus 
 Wekelijks welkom op 

woensdag van 10.00-
12.00 uur. Thea Streef  
T 06-2095 7228 en Jenny van den 
Berg T 079-351 22 40

Schrijfcafé 
In samenwerking met Jannie van 
Maldegem organiseert Open Ichthus 
opnieuw de activiteit schrijfcafé in 
de Ichthuskerk, Parkdreef 258. Een 
erg leuke, verrassende en gezellige 
activiteit in de U2-ruimte van de 
Ichthuskerk, zo tussen 20.00 en 
21.30 uur op donderdag 25 januari. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
 Vragen? Mail naar  

E openichthus@pwzn.nl (Elvira  
Keller, secretaris) Inspiratie en  
informatie W schrijfavonturen.nl 

Inloophuis Rokkeveen
 Elke vrijdag in De 

Regenboog van 
10.00-13.00 uur. 
Middagpauze dienst 
van 11.30-12.00 uur en 
elke vierde vrijdag om 12.00 uur 
een maaltijd. Nathaliegang 263  
T 079-361 33 65  
E wil.bettenhaussen@gmail.com

Koffie-, thee- en 
aandachtschenkerij 
 Welkom elke  

donderdag van 10.00- 
12.00 uur. De Oase, Kerkenbos 8  
E info@depelgrimzoetermeer.nl

Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant. Bel, mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De agenda uitgelicht op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel. 

GEBEDSMOMENTEN
Oude Kerk 
Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur in  
De Herberg E leenmanf@xs4all.nl
Oosterkerk 
Elke twee weken, 19.00-19.55 uur.  
Woensdag 3, 17 en 31 januari 
E p.j.van.daalen@casema.nl 
Ichthuskerk 
Dinsdag 16 januari, 20.00 uur 
T 079-341 69 87 E koosje-l@live.nl
Gebed vervolgde christenen 
Elke laatste zaterdag van 10.00-
10.30 uur op het Dobbe-eiland.  
E roelie.vanderlinden@gmail.com
Bidden voor Zoetermeer 
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 
uur. De Uitkijk, Wattstraat 64.  
E h_nebbeling@kpnmail.nl

OPEN KERK
Open Oosterkerk
 Elke di 13.00-16.00 uur. 
 E p.j.van.daalen@casema.nl
Open Oude Kerk
 Elke vr 14.00-15.30 uur.  
 E jokevanderkrukkrop@  

gmail.com
Open Lichtzijde
 Elke ma en do  

14.00-15.30 uur. 
 Broekwegzijde 196  

W lichtbakenzoetermeer.nl/ 
openkerk

Open Kompas
 Elke di, wo, vr van  

10.00-12.00 uur. 
 Piet Heinplein 13 T 06-1322 5946

DE PELGRIM  
Gebouw De Oase, Kerkenbos 8 in Meerzicht 
Pionier Gerda Griffioen T 06-2497 5092 W depelgrimzoetermeer.nl

Ontmoetingsmaaltijd
Voorafgaand aan een vergadering van het Uitvoeringsteam is er een  
Ontmoetingsmaaltijd. We beginnen om 18.00 uur en iedereen die zich  
betrokken voelt bij De Pelgrim is van harte welkom. 
 10 januari, graag even opgeven en een vrijwillige bijdrage mag 

Crea­middag
Ben je graag met je handen bezig in een creatief proces, dan is de crea-middag 
mét gesprek iets voor jou.
 16 januari, 13.30 uur, Kerkenbos 8; € 5 en iets voor de materialen 

Workshop Gezond & Goedkoop
Samen inkopen doen en lekker vegetarisch koken, omdat dit past bij een  
duurzame manier van leven. 
 10 januari en 14 februari, 16.00-18.00 uur, aansluitend maaltijd;  

Kerkenbos 8; € 2 

Cursus VerduurSamen
Zeven bijeenkomsten rondom het boek van Corinne Groenendijk  
VerduurSamen met Franciscus. 
 volgende keer: 7 februari, 19.30-21.30 uur, Kerkenbos 8 (bijdrage in overleg)  

 
PERRON OOSTERHEEM 
Buurtpastor: Timo Hagendijk T 06-5095 4628 
E pionier.oosterheem@gmail.com W perronoosterheem.nl

 Zie voor het programma-aanbod van Perron Oosterheem de website  
www.perronoosterheem.nl en bel of mail Timo Hagendijk (zie info boven)
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50 JAAR ACTIE KERKBALANS

Geef vandaag voor de kerk van morgen
13 T/M 27 JANUARI • Met motto’s als ‘Trouw moet blijken’ en ‘Met meer verwachting’ naar de blijvende  
naam Actie Kerkbalans, waarmee de landelijke gezamenlijke geldwervingsactie voor de plaatselijke  
kerken zich stevig genesteld heeft. Elke januarimaand weer zijn vele vrijwilligers in touw om voor hun  
kerk de gelden bij de leden in te zamelen. Geven voor je kerk blijft nodig! 

In 1969 verzuchtten de stedelijke 
kerkvoogden van de Nederlandse 
Hervormde Kerk, dat zij het finan-
cieel ‘niet meer zagen zitten’. 
Oorzaken van de terugloop van 
geldelijke bijdragen waren (ook 
toen al) secularisatie, verhuizing 
van stad naar platteland en de 
geldontwaarding. 
Synodepreses ds. J.A.G. van  
Zanten nam toen het initiatief tot 
het instellen van een landelijke 
Hervormde Commissie Geld-
werving, die in 1972 onder het 
motto ‘Trouw moet blijken’ de  
eerste gecoördineerde geld-
wervingsactie organiseerde.  

(Is dit motto geïnspireerd op de 
zinspreuk ‘Trou moet blycke’ van 
de Rederijkerskamer uit Haarlem, 
die sinds 1503 bestaat en nog 
steeds een herensociëteit is?  
Goed gekozen dus als het om 
continuïteit gaat.) Het succes van 
de eerste actie was groot: een 
stijging van de vrijwillige bijdragen 
van zo’n 30 procent.

Forse stijging
Goed voorbeeld doet goed volgen.  
Al in de zomer van 1972 werd 
een Interkerkelijke Commissie 
Geldwerving gevormd (ICG), die 
bestond uit vertegenwoordigers 

van de Nederlandse Hervormde 
Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, 
de Gereformeerde Kerken in 
Nederland en de Oud-Katholieke 
Kerk. Hun eerste gezamenlijke 
actie was in 1973 met als thema 
‘Kerkappèl 73’ en resulteerde in 
weer een forse stijging van de 
inkomsten. 

Naamsbekendheid
Omdat men behoefte had de actie 
onder een gezamenlijke naam te 
voeren, werd een prijsvraag uit-
geschreven. Winnaar was ‘Kerk-
balans’ en de bedoeling was dit 
motto eens in de paar jaar te ver-
anderen. De eerste gezamenlijke 
actie kreeg de naam: Kerkbalans 
’74 ‘Met meer verwachting’. 
Uiteindelijk bleek Actie Kerk-
balans de juiste naam en dit is na 
50 jaar nog steeds hét kenmerk 
voor lokale kerkelijke geldwerving. 
De hedendaagse media werken 
natuurlijk ook aan mee aan de 
naamsbekendheid: via de sociale 
media, ondersteunende website 
en een aantal webinars wordt  
gezorgd voor de nodige publiciteit.

Vele vrijwilligers
In het jubileumjaar 2024 wordt de 
Actie Kerkbalans in het kader van 

het 50-jarig jubileum ingevuld met 
feestelijke lokale bijeenkomsten, 
een lintjesregen voor de vele, vaak 
heel trouwe vrijwilligers en extra 
aandacht in de media. 
In Zoetermeer zal de voorzitter 
van het College van Kerkrent-
meesters van de Protestantse 
Gemeente Zoetermeer, 
Rik Buddenberg, 
in zijn openings-
woord tijdens het 
zogenaamde ‘inluid-
moment’ samen met 
de Nicolaasparochie op zaterdag 
13 januari aandacht besteden aan 
het 50-jarig bestaan van de Actie 
Kerkbalans. Daarbij zal hij onge-
twijfeld de ‘mensen uit het veld’ 
noemen en bedanken, die in alle 
wijk gemeenten en in de parochie 
jaarlijks voor Kerkbalans in touw 
zijn. Zonder hen was en is dit 
belangrijke werk niet mogelijk!

Geldwerving blijft heel hard  
nodig. Wat heeft Actie Kerk-
balans nodig voor de komende 
vijftig jaar? Een nieuwe naam? 
Een andere manier van geldwer-
ving? Meer landelijke campagne? 
U mag het zeggen! 

• Hanneke Lam

KiZ-REDACTEUR

Perronmeeting
Elke zondagmorgen om 10.00 uur in 
zaal 4 van de Oosterkerk, neem de 
zij-ingang. Zie voor de sprekers  
pagina 4 van deze krant. 
Er is weer Kliederkerk! 
Ga mee op reis met Naäman. Eerst 
gaan we een uur ontdekken met spel, 
creatief zijn, film en gesprek. Daarna is 
er een korte viering en eten we samen. 
Het is op zondag 28 januari van 10.00-
12.00 uur in basisschool Het Noorder-
licht. Zorg dat je er bij bent, samen 
met je vrienden, vriendinnen, papa’s, 
mama’s, opa’s, oma’s en anderen!  

Nieuwe Alpha Cursus
Nieuwsgierig wat geloven nou  
betekent? Benieuwd hoe andere 
mensen daarover denken? 
Bij de Alpha Cursus gaan we met 
elkaar hierover in gesprek. Tijdens 
tien interactieve en gezellige bijeen-
komsten (waarschijnlijk dit jaar op 
de woensdagavond) ontdek je wat 
het christelijk geloof inhoudt en kun 
je daarna de keuze maken of je er 
meer verder gaat. Donderdagavond 
11 januari ben je welkom op de ken-
nismakingsavond, die plaatsvindt in 
de Oosterkerk, Oosterheemplein 320.
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‘Heel uniek, die 
combinatie van al 
die verschillende 
kunstenaars en 

kerken’, zegt Frank 
Swagemakers, lid van  

de Nicolaasparochie en van de 
zevenkoppige interkerkelijke 
werkgroep die bezig is met de 
organisatie van het Feest van de 
Geest 2024 hier ter plaatse. 
‘Meestal zie je kunst alleen in  
een museum, of soms bij een 
atelierbezoek. Dit is een totaal 
andere manier van in contact 
komen met kunst.’
‘Ook bijzonder is het dat zoveel 
bezoekers deze kerkgebouwen 
kunnen betreden, waar ze nor-
maal eigenlijk nooit een kerk van 
binnen zien. Ik heb zelf in 2016 

bij de Feest van de Geest-rond-
gang van toen ook met heel veel 
interesse rondgekeken in al die 
andere kerken. Daar kom je  
anders eigenlijk niet.’ 

Het Feest van de Geest is een 
tweejaarlijks landelijk evenement, 
dat in Zoetermeer al een aantal 
malen heeft plaatsgevonden.  
Na 2012, 2014 en 2016 waren de 
voorbereidingen voor de nieuwe 
editie in 2020 al vergevorderd, 
toen het coronavirus toesloeg en 
alles afgeblazen moest worden. 
Ook in 2022 waren de omstan-
digheden nog niet ideaal. 
Met een geheel nieuw samen-
gestelde werkgroep zijn de voor-
bereidingen vorig jaar opgepakt 
voor de editie van 
2024. Aanjager is 
Hilda Kizilirmak  
van Rafaël-
gemeenschap Joël 
en zij vond al snel 
mede-enthousiastelingen uit zes 
andere kerken die dit evenement 
nieuw leven in wilden blazen. 

‘Het is zo’n bijzondere manier om 
mensen met kunst in aanraking te 
brengen, die anders geen voet in 
een kerk zetten. Heel eigentijds.
Kunst heeft een eigen manier, 
een eigen uitstraling, een eigen 
gedrevenheid om mensen te  
raken – heel anders dan het  
gesproken woord, waar kerken het 

gewoonlijk van moeten hebben.’ 
Ook dat er zoveel verschillende 
kerken en gemeenten meedoen is 
bijzonder. ‘Kijk alleen al naar de 
werkgroep’, zegt Hilda. ‘Landelijk 
is het vooral iets van protestantse 
kerken, hier in Zoetermeer gaat 
het om een unieke samenwerking 
tussen evangelische, pinkster- en 
baptistengemeenten, rooms- 
katholieke, hervormde en protes-
tantse kerken. Echt eenheid in 
diversiteit.’

‘Kunst heeft een 
heel eigen manier om 

mensen te raken’

Met alle kunstenaars die mee-
doen en de contactpersonen van 
de verschillende kerkgebouwen 
is er begin februari een inspiratie-
bijeenkomst, om met elkaar ken-
nis te maken, het thema ‘Troost’ 
te verkennen, de expositieruimte 
en de kunstwerken te bespreken. 
Het is een hele organisatie, waar-
voor veel vrijwilligers, gastvrouwen  
en gastheren straks in touw  
zullen zijn. Zij doen dat met  
liefde, omdat het bezoekers,  
kunstenaars en kerkgebouwen 
unieke kansen biedt om met  
elkaar in verbinding te komen, 
aangeblazen en geïnspireerd  
door de Geest van Pinksteren. 

• Marieke van der Giessen-van Velzen

KiZ-REDACTEUR EN WERKGROEPLID 

KERK CULTUREEL

CULTURELE AGENDA
Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

Carillonconcerten
12.00-13.00 uur, vanaf toren Oude Kerk
• 6 januari Happy New Year – Werken van Bach, Strauss  
 en Händel met ‘Firework Music’ én een Nieuwjaars - 
 improvisatie door beiaardier Johan van Oeveren.
   W herbergoudekerk.nl  
 te beluisteren in Dorpsstraat en Wilhelminapark

Lunchpauzeconcerten Oude Kerk
elke woensdag, 12.45-13.15 uur, ingang Dorpsstraatzijde 
 3 januari  Nicole van Jaarsveld – klarinet & Angélique Heemsbergen – vleugel 
 10 januari Zohra Jongerius – viool en pianist
 17 januari Iris Bouwman – alt/mezzo & Manou Schreiner – theorbe 
 24 januari  Ronald de Jong – orgel en vleugel
 Let op: van 31 januari t/m 14 februari zijn er geen Lunchpauzeconcerten in 

verband met schilderwerkzaamheden in de Oude Kerk W herbergoudekerk.nl

Na­de­lunchconcerten Oosterkerk
 8 januari  Nieuwjaarsconcert orgel en piano en bas Dick van der Lecq
 13 februari Barok/renaissanceconcert Dante Jongerius – blokfluit
 elke tweede dinsdag, 13.00-13.45 uur, Oosterheemplein 320

IN DE REGIO

Nieuwjaarsconcert  
André van Vliet
Op zaterdagavond 6 januari bespeelt 
Andreé van Vliet het fameuze orgel van  
de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag. 
Het programma van dit Nieuwjaarsconcert bevat bekende en minder bekende 
werken, speciaal geselecteerd voor het kleurrijke en unieke Bätz-orgel. 
 6 januari, 20.00 uur, Lutherse Burgwal 7 in Den Haag 

W consolonl.nl (ook vooraf te reserveren)

Top2000­dienst in Voorburg 
Kon je er niet bij zijn op 30 december bij de 
Top2000-dienst in de Ichthuskerk? Dan is er nog 
een herkansing op zondag 7 januari om 10.00 uur 
in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag. Met 
hetzelfde thema: ‘Viva la Vida’, dezelfde band en 
dezelfde voorgangers: ds. Jaap van den Akker en 
kerkelijk werker Arianne Lodder. Welkom!
   7 januari, 10.00 uur, Christus Triumfatorkerk,    
   Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag

Kerkmusicus Arie Vooijs bespreekt in deze rubriek 
de diverse periodes in het kerkelijk jaar. KERK       MUZIEK

Tussentijd

In een vorige column schreef ik dat het kerkelijk jaar is ingedeeld in 
verschillende periodes. Hierdoor ontstaat er een ritme in de tijd. Iedere 
periode kenmerkt zich door een speciale gebeurtenis. Het kerkelijk jaar 

begint met de verwachting van de komst van Christus: de tijd van Advent. 
Een periode vol verwachting, uitmondend in het feest van de geboorte van 
Christus. Dit feest eindigt op 6 januari. Op deze dag staan de wijzen, koningen 
of magiërs uit het Oosten centraal. Zij brengen namens de wereld een bezoek 
aan het Koningskind.

Dan volg er een tussentijd, waarin we elkaar de verhalen over de eerste  
activiteiten van Jezus vertellen. Deze tussentijd heeft geen vaste lengte zoals 
de Advent, die vier zondagen duurt. Het aantal zondagen van de tussentijd is 
afhankelijk van de datum waarop Pasen valt. Pasen valt op de eerste zondag 
na de volle maan na de lente-equinox, het moment waarop de dag en de 
nacht even lang duren. In de praktijk valt dit altijd tussen 21 maart en 25 april.

Omdat het Paasfeest voorafgegaan wordt door een periode van veertig dagen 
vasten (+ zes zondagen), eindigt de tussenperiode op de dag die in de rooms- 
katholieke kerk aangeduid wordt met Aswoensdag. Op deze dag eindigt ook 
het carnaval (carne = vlees, vale = vaarwel oftewel: ‘vaarwel vlees’). In deze 
traditie eindigt de tussenperiode die wij Epifanie noemen dus op de zondag voor 
Aswoensdag.
Er is ook een andere traditie. Deze gaat uit van zeven lijdenszondagen  
terugtellend vanaf Pasen. Deze traditie is ontstaan tijdens de Reformatie.  
De protestantse kerk zette zich af tegen alle uitspattingen die er met carnaval 
plaatsvonden en koos voor verootmoediging en stilstaan bij het lijden van 
Christus, zonder een uitbundig feest.

Hoe dan ook, met het begin na 6 januari zullen we medio februari de  
tussen periode waarin we ‘voor het eerst kennismaakten met Jezus 
en zijn werken’ afgesloten hebben en hebben we in de kerk een 
stap van drie jaar gezet, om vanaf dan getuige te zijn van zijn 
lijden en sterven.

• Arie Vooijs

KiZ-MEDEWERKER

Openstaan voor vernieuwing en veranderingUITGELEZEN

Tim Vreugdenhil, ‘Opener  
dan ooit. Nieuwe kansen  

voor kerken’, 2021, Utrecht:  
KokBoekencentrum, € 14,95

In 2021 verscheen het boek Opener dan ooit van  
Tim Vreugdenhil, oprichter van de Citykerk Amsterdam.  
De kerken gingen weer open na corona, maar moesten  

constateren dat lang niet alle leden de draad weer oppakten.  
De secularisatie en het mede door corona vergevorderde 
individualisme bleken een behoorlijke impact te hebben. 
Hoe het tij te keren? 
Tim Vreugdenhil ziet alleen kansen voor de protestantse 
kerken wanneer zij zich ‘opener dan ooit’ naar de samen-
leving richten. Zijn boek biedt een inspirerende boodschap 
voor kerken die openstaan voor vernieuwing en veran-
dering. Het laat zien dat er nieuwe kansen zijn om een 
positieve impact te hebben, juist in deze tijd waarin veel 
mensen zoekende zijn naar zingeving en betrokkenheid.
De schrijver pleit niet zozeer voor andere vormen, maar 
gaat terug naar de kerntaken van de kerk. Hij sluit daarbij 
aan bij de boodschap in onder andere ‘back to the basics’ 
(de ondertitel van de reeds in 2015 verschenen nota  
Kerk 2025 van de Protestantse Kerk), maar concretiseert 
dit met praktische ideeën op vijf thema’s.

• Kerk-zijn staat of valt met spiritualiteit. Spirituali-
teit gaat over ‘een gooi doen naar de ziel’. De kerk 
zou een oefenschool voor veerkracht moeten zijn.

• Kerk-zijn is een kwestie van innovatie. Elke tijd 
vraagt om een nieuw type kerk, de kerk die nog niet 
bestond. Daarvoor is een innovatieve mindset nodig.

• Kerk-zijn hangt in belangrijke mate af van de  
inhoud. Onze samen leving is arm aan ziel en  
geest. Zo’n tijd heeft voedsel voor de ziel nodig  
om mensen te helpen opnieuw contact te  
krijgen met hun diepste verlangens.

• Kerk-zijn draait vandaag om communicatie.  
Het is zo belangrijk om woorden te geven aan de 
innerlijke onrust van mensen, om hoop te bieden  
en om de achterliggende vragen te stellen.

• Kerk-zijn is een zaak van community.  
Hoe kan de kerk vandaag een gemeenschap zijn  
van verschillende snelheden?

Er staan veel nieuwe ideeën in Opener dan ooit en het 
boek is zeer toegankelijk. Een aanrader voor kerkenraads-
leden en andere vernieuwers 
die zoeken naar een hoopvolle 
toekomst voor hun kerk.

• Jan Blankespoor

KiZ-REDACTEUR

ZES DAGEN OPEN tussen 9 EN 20 MEI

Unieke kansen voor 
bezoekers, kunst en kerk
TROOST EN INSPIRATIE • Het beeldende kunst en inspiratie-evenement dat 
‘Feest van de Geest 2024’ is gedoopt, krijgt in Zoetermeer al duidelijke 
contouren. Van Hemelvaartsdag tot en met de Pinksterdagen zullen twaalf 
kerkgebouwen in Zoetermeer en Benthuizen zes lange middagen open zijn 
voor publiek. Binnenin tonen in totaal zesentwintig beeldend kunstenaars 
hun tekeningen, schilderijen, keramiek en sculpturen. Allemaal maken zij 
ook speciaal een nieuw werk voor deze verbindende expositie van kunst, 
architectuur en geloof, geïnspireerd door het Pinksterthema ‘Troost’. 

De werkgroep Feest van de Geest 
Zoetermeer 2024 bestaat uit de 
volgende personen: 
Hilda Kizilirmak (Rafael Zoetermeer), 
Nelleke Tak (Oosterkerk), Reinier 
Laman Trip (De Regenboog), Jessica 
Monker (De Regenboog), Marieke 
van der Giessen (Oude Kerk), Frank 
Swagemakers (Nicolaasparochie), 
Peter Stolk (Parousia). 
Op de eigen Zoetermeerse website 
vindt u binnenkort alle deelnemende 
kerkgebouwen en ook de beeldend 
kunstenaars die meedoen met een 
korte beschrijving.
W feestvandegeestzoetermeer.nl
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PERSPECTIEF
In de Perspectief- rubriek wordt steeds een bijbeltekst 
belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van Taizé  
‘Elke dag de Bijbel open’. 

KERK ACTUEEL

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé  
gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster 
voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

Een hoopvol Nieuwjaar!

God heeft ons levende hoop gegeven.
1 Petrus 1:3

Onlangs werd ik getriggerd door een filosoof die pleitte voor  
een ‘hoop-vrij’ leven. ‘Hoop-vrij …’ alsof hoop iets naars is  
waarvan je verlost zou moeten worden. ‘Hoop kan je verblinden’, 

zei ze. ‘Het beneemt je het zicht op de wereld.’
Ik geloof dat we juist wel moeten hopen. Niet om naïef onze ogen te sluiten 
voor de werkelijkheid. Of om te denken dat we het zelf allemaal wel even 
zullen oplossen. Maar omdat God de wereld draagt. En van ons vraagt om 
onze naaste lief te hebben. 
De vooraanstaande Duitse kerkleider, theoloog en verzetsstrijder tegen het 
nazisme Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) zegt in 1934 – Hitler is al aan de 
macht – in een preek:

Gelooft de mens dan hoopt hij ook. Het is geen schande te hopen,  
grenzeloos te hopen. Wie kan spreken over God, zonder te hopen Hem 
eenmaal te aanschouwen? Wie kan spreken over vrede en liefde tussen de 
mensen, zonder dat eenmaal in de eeuwigheid te willen meemaken? (…)

En waarom zouden wij ons voor deze hoop schamen? Niet voor wat wij 
hoopten zullen wij ons eens te schamen hebben, maar voor ons armelijk 
en bangelijk gebrek aan hoop dat van God iets durft te verwachten, dat in 
verkeerd begrepen deemoed de beloften die God gegeven heeft niet met 
beide handen aangrijpt, dat berust in het leven zoals het is en zich niet 
verblijden kan in Gods eeuwige macht en heerlijkheid.

Wij zeggen u: hoop! Hoop maakt niet beschaamd. Hoe meer een mens 
durft te hopen, hoe groter hij wordt met zijn hoop. De mens groeit met 
de hoop die in hem is – op voorwaarde dat het de hoop op God en op zijn 
macht alleen is. Deze hoop blijft.

Een hoopvol Nieuwjaar gewenst!
• ds. Els van der Wolf-Kox

PREDIKANT ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)

Twintigers hebben behoefte aan 
aansluiting bij hun manier van 
leven. In drukke agenda’s passen 
flexibele activiteiten die ook van 
korte duur zijn. Denk aan laag-
drempelige en vrijblijvende activi-
teiten met een korte doorlooptijd. 
Geen bijbelstudie die maanden 
duurt, maar een groep waarbij je je 
kunt aansluiten als je daar behoefte  
aan hebt, waar ruimte is voor 
saamhorigheid en geloofszaken.
Twintigers leven een ander leven 
dan de oudere generaties. Ze zijn 
op ontdekkingstocht, zijn nog niet 
(altijd) gesetteld, willen de wereld 
ontdekken en onderzoeken en 
ervaren graag nieuwe dingen met 
elkaar. Een structuur van één keer 
per week op zondag naar de kerk 
op een vast tijdstip in een vaste 
setting past daar minder goed bij.
 

Twintigers ervaren 
graag nieuwe dingen 

met elkaar

Zichtbaar en voelbaar
Niels de Jong, predikant-pionier 
van Noorderlicht in Rotterdam, 
schrijft op www.theologie.nl hoe 
hij een kerk vol heeft met twin-
tigers en dertigers. ‘Het geheim’ 
daarvan kan hij niet benoemen, 
maar wel dat het volgende  
cruciaal is om twintigers en  
dertigers aan te spreken:
• Is men in de kerk echt  

enthousiast over God?
• Gelooft men werkelijk in die 

God en laat men dat ook zien?
• Is de inhoud relevant en  

toepasbaar op het leven van 
jonge mensen?

Vragen die aan het denken  
zetten. Is het zichtbaar en voel-
baar dat we in een kerkdienst 
enthousiast zijn over God en laten 
we dat ook zien? En is de inhoud 
van overdenking en muziek echt 
toepasbaar op het dagelijkse 
leven? De kans is aanwezig dat 
we op die vragen toch met enige 
regelmaat ‘nee’ antwoorden. 

... overstromen 
van enthousiasme 

voor God ...

Hoe mooi zou het zijn, als we als 
kerk duidelijk overstromen van 
enthousiasme voor God? Dat 
raakt onszelf en de mensen om 
ons heen. 

Praktisch en inspirerend
Ook andere gemeenten delen 
ervaringen over hoe ze twintigers 
aan zich verbonden willen houden.  
Ik noem er hier een aantal.
• Alle leeftijden zoeken naar een 

plaats van gemeenschap en 
zingeving.

• Mensen zoeken naar een plek die 
inspirerend is, zowel voor mensen  
uit de kerk als daarbuiten.

• Een overdenking is idealiter 
zowel inhoudelijk als praktisch.

• Een kerk is niet alleen voor de 
eigen gemeenteleden, maar zet 
zich ook in voor de omgeving. 
Jong en oud kunnen daarin ook 
samen de activiteiten oppakken.

Keuzegeneratie
Tabitha van Krimpen heeft een 
boek geschreven over het onder-
werp ‘zijn waar twintigers zijn’ 
met als titel Bottom-up kerk. Zij 
was in 2022 Jonge Theoloog des 
Vaderlands en is tevens bedrijfs-
kundige. Deze combinatie is  
terug te zien in haar boek.

Op zoek naar echtheid, 
authenticiteit en 
verbondenheid

Ook zij geeft aan dat deze leeftijds-
groep anders werkt en een andere 
benadering vraagt. Twintigers 
noemt ze ook wel de ‘keuze-
generatie’: telkens moet ze kiezen 
wat ze gaat doen. Deze generatie 
is op zoek naar echtheid, authen-
ticiteit en verbondenheid en leeft 
niet per se volgens vaststaande 
structuren, zoals dat voor de  
generaties daar boven  
gebruikelijker was.

Actief op  
projectbasis
Twintigers willen 
actief zijn in de kerk,  
maar meer op projectbasis 
en niet in een vast stramien. 
Een functie in de kerkenraad 
past dan niet, het organiseren  
van de jaarlijkse tweedehands-
markt weer wel. 
Twintigers van nu zijn  
gemiddeld drie uur per dag  
actief op sociale media. 
Ook daar ligt een 
grote kans voor 
de kerk. Als je 
als kerk zelf niet 
goed weet hoe je je  
website en sociale 
media-kanalen moet 

gebruiken, vraag dan een aantal 
jonge gemeenteleden die daar juist 
goed in zijn. Een goed voorbeeld 
van projectmatige aanpak die juist 
past bij deze generatie. 
Tabitha heeft veel gesprekken  
gevoerd met twintigers en zij 
behoort zelf ook tot die leeftijds-
groep. Zij geeft in haar boek  
veel tips en punten mee ter  
overweging. Twee daarvan noem 
ik tot slot.

• Wees als kerk niet bescheiden: 
sta in de wereld en wees van 
betekenis voor de mensen in  
je woonplaats (of buiten die  
gemeentegrenzen). Een kerk 
heeft heel veel te bieden, voor 
gelovigen en ongelovigen.  
Als we dat doen dan geven  
we concreet invulling aan  
ons geloof.

• Weet dat twintigers ‘anders 
werken’: geef ze de ruimte, 
zorg voor een niet al te strakke 
structuur (‘zo doen we het  
altijd’) en ga het gewoon samen 
doen. Niet te veel denken,  
overleggen, rapporten schrijven,  
maar doen.

Durven wij de uitdaging aan te 
gaan om het anders te doen dan 
‘de gebaande paden’ en ‘zoals 
we dat nu eenmaal gewend zijn’? 
Ik durf dit aan te gaan, u ook? 

• Helma Nieuwstad 

KiZ-REDACTEUR

WAT IS ‘HET GEHEIM’? 

Zijn waar twintigers zijn
DURF HET ANDERS TE DOEN • In veel kerken is het zichtbaar: de groep twintigers en 
dertigers is een stuk kleiner dan je demografisch zou mogen verwachten als je 
kijkt naar de leeftijdsopbouw in de woonplaats. Wat maakt dat deze groep zich 
wel of niet verbindt aan een kerkelijke gemeente? Verschillende mensen hebben 
hier onderzoek naar gedaan en noemen een heel aantal kansen voor de praktijk. 
Daar kunnen we als Zoetermeerse kerken ons voordeel mee doen!

ZON. 14 JANUARI Johannes 1:35-42
Jezus vroeg zijn eerste leerlingen:  
“Wat zoeken jullie?” “Meester,” zeiden 
zij tegen hem, “waar logeert u?” Hij zei: 
“Kom maar mee, dan zul je het zien.”

MA. 15 JANUARI Jesaja 41:14-20
De Heer zegt: Armen en behoeftigen 
zoeken water – niets! Ik, de Heer, zal hun 
antwoord geven, ik zal hen niet verlaten. 
Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen 
en bronnen in de valleien.

DI. 16 JANUARI Exodus 3:1-15
Mozes zei tot God: “Stel dat ik tegen de 
mensen zeg dat de God van hun voorouders 
mij gestuurd heeft, en ze vragen: ‘Wat is de 
naam van die God?’ Wat moet ik dan zeg-
gen?” Toen antwoordde God hem: “Ik ben 
die er zijn zal. Zeg daarom tegen hen: Ik zal 
er zijn heeft mij naar u toe gestuurd.”

WO. 17 JANUARI Johannes17:20-26
Jezus bad voor zijn leerlingen tot zijn Vader: 
Laat hen één zijn zoals wij: ik in hen en u in 
mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de 
wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden,  
en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.

DO. 18 JANUARI Efeziërs 4:7-16
Door ons aan de waarheid te houden  
en elkaar lief te hebben, zullen we toe  
groeien naar hem die het hoofd is:  
Christus. Door hem bouwt het lichaam 
zichzelf op door de liefde.

VR. 19 JANUARI 1 Timoteüs 4:7-10
Paulus schreef: Wij zwoegen en strijden, 
omdat wij onze hoop gevestigd hebben op 
de levende God, die de redder is van alle 
mensen.

ZA. 20 JANUARI Jesaja 43:18-21
Dit zegt de Heer: Zie, ik ga iets nieuws 
verrichten, nu ontkiemt het – heb je het 
nog niet gemerkt? Ik baan een weg door 
de woestijn, en mijn volk zal mijn lof 
verkondigen.

ZON. 21 JANUARI 1 Korintiërs 7:29-31
Paulus schreef: Laat ieder die bezit  
verwerft zo leven alsof het niet zijn  
eigendom is, ieder die in deze wereld leeft 
alsof ze voor hem niet meer van belang 
is. Want de wereld die wij kennen gaat 
voorbij.

Juul Rameau, ‘Poorten van hoop’ (detail), 2019, Son en Bruegel

Twintigers van dansgroep  
The Aerialettes beklimmen de  
Grote of Sint-Nicolaaskerk in Edam 
in een ‘Dans naar de hemel’. 
Foto: Leonie Vreeswijk-Feith


